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ÚLKELER BAGIMSIZLIK, MILLETLER 
KURTULUŞ, HALKLAR DEVRİM ISTIYOR!.. 


Bugün dünya kapitalizmi derin bir ekonomik ve siyasi buhran içerisindedir. Kapitalizmin genel bunalımı derinleşmektedir. 

Emperyalist-kapitalist ülkleler bu ekonomik bunalımın sonuçlarını dünyanın geri ülkelerine, yarı-sömürge ve bağımlı ülkelere yükleyebilmek ve yükselen milli ve toplumsal kurtuluş mücadelelerini bastırabilmek için, bu ülkeler üzerindeki sömürü ve tahakkümlerini artırmaya ve yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. 

Tek tek bütün ülkeler açısından bakildiğında ise, hakim sınıflar bu bunalımın yüklerini, 
işçi sınıfının ve diğer emekçi halkın sırtına yükleyebilmek ve işçi sınıfı önderliğinde emekçi 
halk yığınlarının devrimci atılımlarını engelleyebilmek için, kitleler üzerindeki baskı ve terörlerini arttırıyorlar, demokratik hak ve özgürlükleri kaldırmaya çalışıyorlar, gerici tedbirleri yoğunlaştırıyorlar ve mümkün olan her yerde faşizme geciyorlar. 

Bunalımın o derinleşmesi ve emperyalist 
güçler urasındaki eşitsiz sıçramalı ekonomik 
ve siyasi gelişme, emperyalist ve sosyal - em-: 
peryalist mihraklar arasında dünyanın yeniden paylaşılması meselesini tekrardan öne çıkariyor ve dünya hegemonyası için mücadele 
derinleşiyor. 

Dünyadaki yeni bir gelişme ` özellikle dikkati çekiyor. Birinci Paylaşım Savaşı sonrasın- 
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da dünyanın şahit olduğu ilk proleter devriminin 
gerçekleştiği ülke, Sovyetler Birliği, bugün 
dünya gericiliğinin iki temel kalesinden biri 
haline gelmiştir. Lenin ve Stalin'in şanlı Sovyetler Birliği'nde, Stalin'in ölümünden sonra iktidarı ele geçiren Kruşçev ve onun devamı Olan Breinev dönek - burjuva - revizyonist kliklerinin bir süreç içinde sosyal-emperyalist bir 
ülke haline dönüştürdüğü Sovyetler Birliği, bugün ABD emperyalizmi ile birlikte dünya devrimlerinin önünde en büyük engel ve ezilen 
ulusların ve halkların baş düşmanı haline gelmiştir. Dünya pazarlarını ve hammadde kaynaklarını paylaşmayı ve ezilen uluslar ve halkları baskı altında tutmayı hedef alan dünya hegemonyası için: mücadele ve çılgıncasına bir 
silahlanma yarışı esas olarak iki süper güç tarafından sürdürülüyor. Ezilen uluslar ve halkların onyıllar süren mücadeleleri ve kendi gelişmesinin doruğuna varmasının sonucu ABD 
emperyalizmi gerilerken; Sovyet sosyal - emperyalizmi toze kan taşıyan ve gelişen bir emperyalist güç olduğu halde, daha az hegemonya alanlarına sahiptir ve bu yüzden de daha saldırgan bir güç olarak beliriyor. 

Dünya hegemonyası için mücadelenin ve 
buna bağlı olarak dünyanın kara ve denizlerindeki silahlanma (yarışının hızlandırılması, 
dünyayı her an patlamaya hazır bir cephaneliğe dönüştürüyor. Siyasi, ekonomik ve askeri 
plandaki sızma ve yayılma faaliyetlerinin daha 
da güç kazanmasıyla somutlaşan bir çelişki, 
ABD emperyalizmi ile Sovyet sosyal - emperyalizmi arasındaki çelişki keskinleşiyor. 

İki süper gücün mücadele ve sömürü 
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alanları olan dünyanın geri ülkeleri ve sosyalist ülkeler Üçüncü Dünyayı oluşturuyorlar. 
Esas olarak bir emperyalist gücün, ABD emperyalizminin hegemonyası altında olmakla 
birlikte kendileri de emperyalist ve ileri kapitalist ülkeler olan ve ABD ile Sovyet sosyal - 
emperyalizminin hegemonya (mücadelesinin 
özellikle üzerinde yoğunlaştığı Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Kanada ise İkinci Dünyayı oluşturuyorlar. 

Öte yandan dünya devrimci hareketi (pr9-. 
leter devrimci - milli kurtuluşçu) de hızla yükseliyor. Dünyanın ezilen ulus ve halklarının 
devrim eğilimleri hızla gelişiyor ve ezilen ulus 
ve halklar ayağa kalkıyorlar, Asya, Afrika ve 
Latin-Amerika halkları emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe ve hegemonyacıliga karşı ulusal ve toplumsal kurtuluş bayraklarını yükseltiyor ve zaferler kazanıyorlar. Ügüncü Dünya ülkeleri her geçen gün daha 
fozla bir araya geliyor, birliklerini sağlamlaştırıyor ve Üçüncü Dünya politikasını daha güçlü 
bir şekilde iki süper güce doğru yóneltiyorlar. 

Dünya üzerinde proleter devrimci hareket 
de yeni bir atılım içindedir. Tek tek her ülkede 
proleter devrimciler, gerici, revizyonist ideoloji - siyaset ve örgütlerle aralarına kesiri çizgiler çekiyorlar. Her yerde marksist - leninist 
hareketler güçleniyor ve örgütleniyor.” Bunlar 
birçok ülkede işçi sınıfının devrimci bayrağını 
revizyonist partilerin düşürdükleri yerden kaldırıyor ve yúkseltiyoriar. 

Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı 
dünya halklarının mücadelesinin gelişmesi, 
tek tek her ülkede ulusal devrimci muhalefe- 


tin yükselmesi, bağımlı ülkelerin hakim sınıflarını emperyalizme karşı -göstermelik de olsatavırlar almaya zorluyor. 

Özetle tekrarlamak gerekirse; bugün dünya büyük bir altüst oluş süreci içindedir. Dünyadaki bütün temel çelişmeler, emperyalizm 
ve sosyal - emperyalizm iie ezilen uluslar ve 
halklar crasindaki çelişme, emperyalistler ve 
sosyal - emperyalistler arasındaki çelişme, kapitalist ülkelerde burjuvazi ile proletarya arosındaki çelişme ve sosyalist ülkeler ile emperyalizm ve sosyal - emperyalizm orasındaki 
çelişme keskinleşiyor. 

Savaşa yol açan etkenler hızla yükseliyor. İki süper güç arasında keskinleşen dünya hegemonyası mücadelesi dünyayı yeni bir 
paylaşım savaşına götürüyor. 

Devrime yol açan etkenler hızla yükseliyor. Ezilen ulusların ve halkların devrim eğilimi ve bu yöndeki mücadeleleri gelişiyor. Bugün dünyada ülkeler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor ve bu uğurda mücadele bayraklarını yükseltiyorlar. Savas etkenleri de, devrime yol açan etkenler de hızla 
yükselmekle birlikte esas akım devrim yönündedir. 

Günümüzde proletaryanın bağımsız çizgisinin gerektirdiği siyaset; ülkelerin bağımsızlık, 
milletlerin kurtuluş, halkların devrim isteğini 
devrimci bir biçimde birleştirmeyi amaçlayan 
bir siyaset olmalıdır. 


Ve HALKIN KURTULUŞU, bu devrimci siyaseti kitlelere ulaştırmak, bu siyaset temeli 
üzerinde yükselen mücadeleyi geliştirmek için; 
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halkların devrim, milletlerin kurtuluş ve ülkelerin bağımsızlık uğruna mücadelelerinden çıkan 
tecrübeleri halkımızın mücadelesine kazandırmak için KAVGAYA ATILIYOR, 


EN GENİŞ KİTLELERİ FAŞİZME KARŞI BİR- 
LEŞTİRELİM. AKTİF KİTLE MÜCADELESİNİ 
YÜKSELTELIM!.. 


Türkiye, ABD emperyalizminin hegemonyası altında ve dünyu üzerindeki hegemonya 
múcadelesine bağlı olarak sosyal - emperyalizmin yayılmasının bulunduğu (yarı-sömürge) 
geri bir ülkedir. Ülkemizde işbirlikçi tekelci 
burjuvazi ve toprak ağalarının oluşturduğu hakim: sınıfların gerici diktatörlüğü vardır. 
Hakim sınıflar esas olarak Amerikancidirlar, 
Türkiye'de tarihsel olarak burjuva demokratik 
devrimi tamamlanmamıştır ve burjuva demokrasisi yoktur. ~ 

Önümüzdeki devrimci adım, bağımsız ve 
demokratik bir Türkiye'yi kurmak üzere ABD 
emperyalizminin hegemonyasını kıracak, Sovyet sosyal - emperyalizminin yayılmasını önleyecek ve hakim sınıfların anti - demokratik 
gerici diktatörlüğüne son verecek demokratik 
holk iktidarını kuracak olan Ulusal Demokratik Halk Devrimidir. 

Ülkemiz ABD. emperyalizminin hegemonyası ve sosyal - emperyalizmin yayılması altında olmakla beraber bugün herhangi bir emperyalist gücün açık işgali veya doğrudan müdahalesi söz konusu değildir. Bu şartlar altında ülkemizde baş çelişme bugün, yerli gericilik ile nalk kitleleri arasındaki celismedir. 

Dünyadaki bütün temel çelişmelerin keskinleşmesi ile birlikte ülkemizde de celigmeler 
keskinleşmektedir. “Buhronın getirdiklerini işçi. 
sınıfının ve emekçi halkin sirtina yüklemek ve 
halkın gelişen devrimci mücadelesini bastirabilmek için, hakim sınıflar baskı ve terörlerini 
arttırıyorlar. Gerici tedbirleri yoğunlaştırıyorlar, Faşizm yükseliyor. 

Hakim sınıflarla işçi sınıfı ve emekçi halk 
crasındaki çelişmeler keskinleşiyor. Sınıf mücadelesi her gün yeni bir alanda, her gün yeni 
bir biçimde kendini göstererek gelişiyor, keskinleşiyor. 

Gün geçmiyor ki, işçiler sendika hürriyeti 
ve iş güvenliği; köylüler toprak; memurlar v 
diğer emekçi halk insanca yaşamak, sendikalagmak uğruna şu ya da bu iş yerinde, şu ya ` 
da bu ağanın toprakları üzerinde, şu ya da bu 
şehirde sesini yükseltmesin. 

Gün geçmiyor ki, işten atılmalara karşı direnen işçinin, ağa zulmüne karşı direnen köylünün, komando terörüne karşı direnen Kürt 
köylüsünün mücadelesi yankılanmasın. 

Öte yandan işbirlikçi hakim sınıflar da, bir 
taraftan sömürüden en büyük payı kapmak uğruna birbirleriyle yarışıyorlar, diğer taraftan da 
işçiler, köylüler, her milliyetten emekçi halk 
üzerinde baskı ve sömürülerini yoğunlaştırmak 
için kıyasıya çaba harcıyorlar. 

Sendikalarını özgürce seçmek isteyen, 
fabrikalarda iş güvenliğinin sağlanmasını isteyen, işten atılmalara karşı topluca direnen işçilerin üzerine panzerli, coplu polislerini saldırtıyor, direnen yiğit işçileri sivil faşist güçlerine kurşunlatıyorlar. Sendikalar kanununda 
değişiklikler yaparak işçi sınıfı üzerindeki bas- 


kı ve sömürü siyasetlerini meşrulaştırmak istiyorlar. 

Sekiz saatlik: işgünü uğruna, Tarım - İş 
Kanununun çıkarılması uğruna mücodele eden 
tarım işçilerinin üzerine súngúsú ve makineli 
tüfeği ile jandarmayı saldırtıyorlar. Toprak ve 
hürriyet isteyen, ada ve tefeci zulmüne karşı 
direnen köylüleri zindanlara dolduruyor, kur- 
Şunlatıyorlar. 

Yúzyillardon beri milli zulüm altında ezilen, yok edilmeye çalışılan Kürt ulusunun, bu 
zulüm politikasını uygulamak için sistemleştirilen hakim ulusun baskı ve terörüne karşı her 
direnişini, her karşı koyuşunu acımasızca bastırmak için, özel olarak yetiştirilmiş komando 
tugaylarını Kürt köylerine salıyor, Kürtlerin 
yerleştiği bölgeleri kuşatıyor, Kürt erkekleri ve 
kadınlarına karşı uyguladıkları akla gelmedik, 
insanlık dışı eziyet ve işkenceleri yoğunlaştıriyorlar. 

Demokratik -- akademik hakları uğruna sesini yükselten ilerici öğrenci gençliğin üzerine 
polisini, panzerini, jandarmasını ve faşist komandolarını saldırtıyorlar. Pusular kurarak, siyasi cinayet planları yaparak, yurtsever gençleri kahpece kursunlatıyor, öldürtüyorlar. Hakim sınıflar bütün bunların yanısıra, gençliğin 
demokratik - akademik hakları uğruna mücüdelesini baskı altında tutma çabalarını kurumlaştırmak için, üniversiteler ve dernekler kanununda yeni değişiklikler peşinde koşuyorlar. 

Yurdun dört bir yaninda faşist baskılara, 
bir belâ gibi çöken işsizlik ve pahaliliga karşı 
biraz olsun sesini yükselten dar gelirli memurları, öğretmenleri, aydınları işten uzaklaştırı- 


yor, oradan oraya sürüyor, karakollara çektirtip dövdürtüyor, kurşunlatıyor, öldürtüyorlar. 
Öğretmen kuruluşlarının faşizmi, işsizliği ve pahalılığı protesto etmek amacıyla düzenledikleri miting ve yürüyüşleri zorla engellemeye çalışıyorlar, 


Halkımızı gitgide daha da katlanilmaz geçim şartlarıyla karşı karşıya bırakan, işsizliği ve 
pahalılığı yaratan, her milliyetten emekçi halk 
üzerinde faşist, ırkçı baskı ve terörü uygulayan hakim sınıflar, sömürüyü daha da arttırmak için yeni yöntemler peşinde koşuyorlar. 
Devlet, Güvenlik Mahkemelerine ilişkin kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin 
yarattığı boşluğun, başka bir kanunla doldu. 
rulması, «Özgürlükleri Koruma Yasasının» çıkarılması uğruna gösterilen çabalar, sikiyónetim ve faşist darbe söylentileri, «Devlet Brifingəi ve arkasından halka ve onun yiğit evlâtları devrimcilere yöneltilen tehdit dolu bildiriler bu yeni yöntemlerin neler olabileceğinin 
açık göstergesidir. 


Bu durum, proleter devrimcilere, yurtseverlere ve tüm demokratlora öcil bir görev 
yüklüyor: 

Bugün, proleter devrimcilerin ve yurtseverlerin temel görevi faşizme karsı en geniş 
kitleleri birleştirmek, seferber etmek, aktif kitle mücadelesini yükseltmektir. İşbirlikçi tekelci burjuvazi ve toprak ağalarının gerici diktatörlüğüne karşı verilecek olan bu mücadele, 
işçi sınıfı öncülüğünde demokrotik halk iktidarı uğruna mücadeleyi ilerletecek, geliştirecektir. 
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HALKIN KURTULUSU bu devrimci ve yurtse- 
“ver görevi proleter devrimcilere ve tüm yurtseverlere benimsetmek, bu görevin üstesinden 
gelmek için gerekli teşkilâtlanmada kendine 
düşen payı üstlenmek, halkımızın ve ezilen 
dünya ralklarinin emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadelede kazandığı deneyleri proleter 
devrimci bir siyasetle birleştirerek, yine halkımıza maletmek için KAVGAYA ATILIYOR. 


FAŞİZME KARŞI MÜCADELE REVİZYONİZME 
KARŞI MÜCADELEDEN AYRILAMAZI... 


Ülkemiz ABD hegemonyası altında geri 
bir ülkedir. ABD emperyalistleri yıllardır ülkemizin zenginliklerini tolan etmişler, iliğini kemigini sömürmüşlerdir. Ancak ABD emperyolizmi ve Sovyet sosyal - emperyalizmi arasındaki çelişkinin keskinleşmesi, bu iki süper güç 
arasında hızlanan hegemonya yarışı, kaçınılmaz olarak ülkemize de yansımış, sınıf múcadelesinin gelişimini ve seyrini büyük ölçüde etkiler olmuştur. 

Emperyalistler hegemonyaları altına almak istedikleri ülkelere önce ekonomik ve siyo- 
si planda sızma çabalarını yoğunlaştırırlar. Bu 
hem askeri bir denetime -zorunlu olmadıkçagerek kalmadan hegemonyayı sürdürmek ve 
pekiştirmek, hem de askeri anlamda bir saldırı 
söz konusu olduğunda ülke içinde karşılaşılabilecek engelleri, pürüzleri ortadan kaldırmak, 
önündeki «yolu temizlemek» içindir. Ülkemizde ABD emperyalizminin onyıllardır uyguladığı bu siyaseti bugün Sovyet sosyal emperyalistleri de uygulamaya koyulmuslardir. 

Sovyet sosyal - emperyalistleri ülkemizde 


11 


kendileri için gerekli gerici mevziler kazanmak 
ve böylece nüfuzlarını attirmak için çok yönlü 
bir sızma politikasını bir süredir hizla uygulama alanına sokmuşlardır. 

Bir yandan TİP, TSİP gibi revizyonist partileri siyasi işbirlikçileri haline getirerek onlar 
aracılığıyla kendi modern revizyonist gerici siyasetlerini emekçi halk kitleleri içinde yaygınlaştırmaya çalışmakta, öte yandan da ABD 
emperyalizminin işbirlikçisi yerli gericilerin çıkarlarına hizmet eden devlet mekanizması 
içinde bir kısım büyük bürokrat ve teknokratları özel olarak da ordu içindeki bazı generalleri kendi emellerine hizmet eden birer alet 
durumuna getirmek için büyük caba harcamakta, ekonomik yayılmalarını hızlandırmaktadırlar, 

Sovyet sosyal emperyalizminin işbirlikçisi 
durumunda olan ve sosyal faşist bir karaktere 
sahip TİP, TSİP gibi partilerin yöneticileri, diğer revizyonist işbirlikçiler ve bunların DİSK 
yönetimine hâkim olan uzantıları ABD emperyalizmine ve onun işbirlikçilerine ve faşizme 
karşı da teslimiyetçidirler. Bunlar, bir yandan 
işbirlikçi siyasetlerini yaygınlaştırmak için her 
yolu dener, buna karşı yükselen her sesi susturmak ve yurtsever her girişimi baltalamak 
için sosyal - faşist karakterlerine uygun saldırı 
ve terör yöntemini kullanırken, öte yandan da 
Amerikancı hakim sınıfların faşist planlarını 
bozmayı amaçlayan devrimci kitle eylemlerini 
«ahmakça eylemler» olarak niteleyip engellemeye, kitleleri pasifize etmeye çalışmaktadırlar. 

Sosyal empetyalistlerin işbirlikçisi revizyonistlerin bu tutumu Şu gerçeği bütün ciplaklığıyla gözlerimiz önüne sermektedir; múcadeleyi sadece ABD emperyalizmine karşı yogunlaştırmak nasıl Sovyet - sosyal emperyalizminin kuyruğuna takılmak demekse, Amerikan 
işbirlikçisi hakim sınıflara ve faşizme karşı 
yükseltilecek mücadeleyi (o sosyal emperyalizmin işbirlikçilerine karşı verilecek mücadeleyle birleştirmemek de sosyal faşizmin ekmeğine yağ sürmek demektir. Demokratik halk iktidarı uğruna mücadeleyi geriletmek, baltalamak demektir. 

Bugün proleter devrimcilerin görevi ABD 
emperyalizmine, işbirlikçilerine ve faşizme 
karşı yükseltilen mücadeleyi Sovyet sosyal - 
emperyalizmine, işbirlikçilerine ve sosyal - faşistlere karşı verilen mücadeleyle birleştirmektir. 


Ve HALKIN KURTULUŞU bu görevin yerine getirilmesinde kendine düşen payı üstlenmek, sosyal - emperyalizmin işbirlikçilerini 
ve onların sosyal - faşist yüzlerini mücadelenin her alanında sergilemek, demokratik halk 
iktidarı uğruna mücadelenin sağlam temellere 
oturtulmasına katkıda bulunmak için KAVGA- 
YA ATILIYOR. 


GAZETEMİZE SAHİP ÇIKALIM! HALKIN KUR- 
TULUŞU İLE CANLI BAĞLAR KURALIM... 
Halkın emperyalizme, faşizme ve revizyonizme karşı mücadelesine rehberlik edecek 
doğru devrimci siyasetlerin yaratılması, bu siyasetlerin halkın günlük ekonomik ve demokratik haklar uğruna mücadelesi ile birlestirilmesi ve bu mücadeleye siyasi bir muhteva kazandırılması, bu devrimci siyasetlerin tutarlı” 
bir bütünlük kazanması, ancak proleterya partisinin halkın mücadelesindeki devrimci önderliği ile mümkündür. 

Çünkü, emperyalizmin, faşizmin ve her 
türlü burjuva diktatörlüğünün sömürü ve zul- 
mü oltinda ezilen emekçi halk kitlelerinin kurtuluşu için en doğru çözümleri, ancak toplumun en devrimci sınıfı olan işçi sınıfı ve onun 
örgütlü siyasi gücü getirebilir. Emperyalizmin 
boyunduruğunun kırılması, işbirlikçi büyük patronların, ağaların, tefeci tüccarların gerici diktatörlüğünün yıkılarak yerine demokratik halk 
iktidarının kuçulması, ancak, emekçi halk kitlelerinin, işçi sınıfı ve onun devrimci partisinin öncülüğündeki mücadelesi ile gerçekleşebhir. 

Nihai hedefe; tüm baskı ve sömürünün ortadan kalktığı sınıfsız topluma ulaşma mücadelesinde önümüze çıkan engellerin birer birer temizlenmesinin yolu budur. 

Bu görevi yerine getirecek proleterya partisinin henüz inşaası döneminde olduğumuz. 
günümüz şartlarında, proleter devrimciler, bu: 
inşaayı derinleştirecek - güçlendirecek sayısız, 
mücadele deneyini, toplumun her kesiminde 
çeşitli biçimlerde ortaya çıkan sayısız mücadele deneyini kavramak, birleştirmek ve bunlardan çıkan sonuçları yine mücadele alanlarına aktarmak göreviyle karşı karşıyadırlar. 

İşte bu görevin yerine getirilmesinde devrimci bir gazeteye, kitlevi bir propaganda - ajitasyon aracına bugün her zamankinden dahaçok ihtiyaç vardır. 

Böyle bir gazete, aynı zamanda sınırlı ça-- 
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lışma ve mücadele alanının içine hapsolmanın 
yaratacağı dargörüşlülük ve gündelik mücadele içinde kaybolma tehlikesinin bertaraf 
edilmesine de yardımcı olacaktır. 

Ve HALKIN KURTULUŞU, halkın emperyalizme, faşizme ve revizyonizme karşı múcadelesine rehberlik edecek devrimci siyasetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasında ileri bir adım 
olarak KAVGAYA KATILIYOR. 

Bu adımı atarken, HALKIN KURTULUŞU 
gücünü halkımızın engin mücadele azminden, 
kararlılığından ve ono rehberlik eden proleter 

. devrimci siyasetten alıyor. 

Devrimci bir gazetenin yaşamasının ön 
şartı, onun doğru devrimci siyaseti savunur olmasıdır. Bu siyasetin doğruluğunun ölçüsü ise, 
en geniş kitlelerin doğru hedefler için seferber 
edilebilmesidir. Ve ancak, kitlelerin somut du 
rum ve taleplerinden yola çıkan bir siyaset, 
onlarla canlı, sağlam bağlar kurabilir. 

Ve HALKIN KURTULUŞU, bu gerçeği bir 
an olsun gözden kaçırmamaya, kendi öznel durum ve niyetlerini değil, halk kitlelerinin somut durum ve taleplerini temel almaya özen 
gösterecek, bütün çaba ve azmini, sekreterizme ve kuyrukçuluğa kapılmamak, kitlelerden 
fersah fersah önde koşmamak fakat halkın 
mücadelesinin de gerisine düşmemek için, 
devrimci siyaset ve fikirleri yaygınlaştırmak 
için mücadeleye hasredecektir. 

Devrimci bir yayın organı ile kitleler arasındaki bağı kuracak olanlar devrimcilerdir. 
Halkın mücadelesine önderlik edecek ve demokratik halk iktidarı mücadelesini ilerletecek 
olan devrimci siyasetin yaygınlaştırılması, ancak, devrimcilerin bu uğurda canla başla çalışmalarıyla mümkündür, 


Yayın organında açıklanan devrimci siyaseti kitlelere, halkın mücadelesinden çıkan deney ve fikirleri de yayın organına taşımayan 
bir devrimci üzerine düşen görevi yerine getirmiyor, yayın organını kitle bağlarından koparıyor, onun canlılığını yok ediyor, kitleleri de 
devrimci bir siyasetten mahrum ediyor, onları 
kılavuzsuz bırakıyor demektir. O HALDE: 


DEVRİMCİLER OLARAK; SINIF MÜCADE- 
LESİNİN KESKİNLEŞTİĞİ, ŞU YA DA BU Bİ- 
CIMDE KENDİSİNİ GÖSTERDİĞİ HER ALANA 
KOŞALIMI HALKIN İÇİNDE BULUNDUĞU DU- 
RUMU, SOMUT . TALEPLERİNİ, MÜCADELE- 
MİZDEN ÇIKAN SONUÇLARI BİR AN BİLE GE- 
CİKTİRMEDEN DÜZENLİ OLARAK HALKIN 
KURTULUŞU'NA AKTARALIM! BİRER MİLİTAN 
MUHABİR OLALIM! HALKIN KURTULUŞU'NU 
ELİMİZİN ERİŞTİĞİ HER YERE EN BÜYÜK 
HIZLA ULAŞTIRALIMI 


İŞÇİLERİN, KÖYLÜLERİN HALKIN KURTU- 
'LUŞU'NA YAZMASIN! SAĞLAYALIMI KİTLE- 
LERİN ELEŞTİRİLERİNİ GAZETEMIZE İLETE- 
Lim! 


HALKIN KURTULUŞU'NU BULUNDUĞU- 
MUZ HER YERDE TANITALIM, DEVRİMCİ Sİ- 
YASETİNİ BIKMADAN USANMADAN AÇIKLA- 
YALIM! GAZETEMİZE ABONE KAYDEDELİM! 


DEVRİMCİLERİN VE HALKIMIZIN ORTAK 
ESERİNE, HALKIN KURTULUSU'NA SIMSIKI 
SARILALIM! 

Halkin Kurtulusu 
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